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Je bent blij hé? Ik weet het wel hoor! Blij omdat je eindelijk de
maarteditie van het Zunnegazetje kan openslaan. Want maart is
toch wel de maand waar we het meest naar uitkijken. Maart heeft
zoveel moois te bieden. Niets anders dan gezonde, nieuwe
energie en vrolijkheid nu het einde van de winter in zicht is.

De dagen worden terug langer. Het laatste weekend van maart
mogen we dan ook onze klok terug op zomertijd zetten. De
planten beginnen terug te bloeien. Het wordt een maand van
vernieuwing, hoop en frisheid. 

Paaszondag valt dit jaar op 31 maart. Een feest waar we met z’n
allen naar uitkijken. Maart zal toch al minstens een paar mooie
dagen hebben waar we weer met z’n allen naar buiten kunnen
trekken om te genieten van de zonnestralen.

En als klap op de vuurpijl wordt er op 8 maart Internationale
vrouwendag gevierd (een verwittigd man is er twee waard).
Joepie!! Het kan echt wel niet op in de maand maart!!

   Besprenkel je denken



S P I R I T U E L E  K A L E N D E R

alle vieringen kunnen steeds gevolgd worden op TV kanaal 90

Eucharistiev ieringen
Donderdag 7 maart om 16u 

Donderdag 14 maart om 16u 

Woensdag 20 maart om 16u nav Sint-Jozef

Vrijdag 22 maart om 16u nav Palmzondag

Donderdag 28 maart om 16u nav Witte Donderdag

Vrijdag 29 maart om 16u nav Goede Vrijdag

Zaterdag 30 maart Paasviering om 16u 

B E W O N E R S N I E U W S

we nemen afscheid van

Mevrouw Jeanne Maesen
Geboren in Zonnebeke op 18 september 1930
Overleden in Zonnebeke op 3 februari 2024



wij verwelkomen van harte

De Heer Daniël Degraeve 
      Afkomstig van Zonnebeke en

sinds 2 februari bewoner
Vlasbloeme

De Heer Emmanuël Deruyter
      Afkomstig van Menen en sinds
9 februari bewoner Vlasbloeme

De Heer en Mevrouw Gabriël en
Gabriëlle Verschaeve -

Hoorelbeke
      Afkomstig van De Zonnebeek

en sinds 23 februari bewoners
D’Hoge Platse



Mevrouw Christiana Devogel wordt op 7 maart 87 jaar
Mevrouw Jeanne Brigou wordt op 11 maart 81 jaar
Mevr. Gabrielle Hoorelbeke wordt op 19 maart 92 jaar
Mevrouw Bernice Servaege wordt op 22 maart 92 jaar
Mevrouw Agnes Majoor wordt op 22 maart 88 jaar
De Heer Jacques Mahieu wordt op 22 maart 95 jaar
De Heer Daniel Degraeve wordt op 23 maart 86 jaar
Mevrouw Marie-Joseph Cools wordt op 26 maart 86 jaar

H A P P Y  B I R T H D A Y

bewoners Zorgcentrum



H A P P Y  B I R T H D A Y

bewoners 
assistentiewoningen

‘De Zonnebeek’

bewoners 
assistentiewoningen

‘De Gezelle’

De Heer Marcel Nuytten wordt
op 19 maart 92 jaar

Ingrid Vervaeke is jarig op 1 maart
Els Denys is jarig op 2 maart
Steve Logie is jarig op 4 maart
Tine Delameilleure is jarig op 8 maart
Rowena Ycong is jarig op 10 maart
Joanna Mendy is jarig op 10 maart
Eline Galle is jarig op 12 maart
Carine Werbrouck is jarig op 15 maart
Melissa Questroy is jarig op 16 maart
Katrien Dewulf is jarig op 19 maart
Frederik Braem is jarig op 20 maart
Ellen Blondeel is jarig op 31 maart

Jarige medewerkers

Mevrouw Francine Deleye
wordt op 10 maart 84 jaar
De Heer Gilbert Blanckaert
wordt op 26 maart 88 jaar
De Heer Johny Vergote wordt
op 31 maart 79 jaar 



V A L P R E V E N T I E

Je staat stevig op de grond. Voeten wat uit
elkaar en één voet wat meer naar voren dan
de andere.  Zo maak je een goede steunbasis.
Je kan ev. ook naast een tafel of stoel staan.
Je laat je armen langs je romp hangen,
schouders ontspannen, je brengt de armen  
zijwaarts en gestrekt naar boven tot boven je
hoofd. Ev. kan je de handen in elkaar klappen.
Daarna kan je je armen terug laten zakken tot
de beginpositie. Bij het omhoog brengen van
de armen, mag je inademen. Bij het zakken van
de armen uitademen.

Deze oefening doen we 10 keer.

Je zit stevig op de stoel met de rug tegen de
rugleuning, voeten op de grond. Indien dit niet
mogelijk is, is het belangrijkste dat je voeten
stabiel op de grond staan. Hou je rug mooi
rechtop.
Je laat je armen ontspannen naast je romp
hangen en brengt ze zijwaarts omhoog tot
boven je hoofd. Daar kan je, indien mogelijk,
even de handen in elkaar klappen. Daarna laat
je je armen gecontroleerd terug zakken.
Ontspan de schouders.
Bij het omhoog gaan van de armen, kan je
inademen. Bij het naar beneden komen,
uitademen.

Deze oefening herhalen we 10 keer.

De oefeningen voor de maand maart zijn gericht op het versterken van
de armen en het verbeteren van de spierkracht.  Door regelmatig deze

oefeningen uit te voeren, zul je merken dat de armen sterker en
gespierder worden. Deze oefeningen zijn ideaal om te doen terwijl je zit,
maar kunnen ook staand uitgevoerd worden.  Met de juiste techniek én

herhaling van deze oefeningen, zul je al snel vooruitgang zien in de
kracht en definitie van je armen. Rust roest, bewegen boost! 



G E B R U I K E R  D V C  I N  D E
K I J K E R

2x/week staat gebruiker Marnick ons keer op keer
goedgehumeurd op te wachten aan zijn deur

wanneer we hem ‘ s morgens gaan ophalen, zelfs al
regent het pijpestelen.  Met zijn optimisme is Marnick

het ‘zunneke’ in ons DVC. 



W E E T J E  E N  D A T J E

Oxfam Wereldwinkel
Op donderdagnamiddag 14/3 kan iedereen
terecht in het Forum om producten aan te
kopen aan eerlijke prijzen.  Je kan er bv koffie,
thee, wijn, chocolade-eitjes,...  aankopen,
allemaal afkomstig uit ontwikkelingslanden.  

Aswoensdag
Op woensdag 14/2 kon iedereen deelnemen
aan het Sobermaal.  De opbrengst ging
integraal naar Welzijnsschakel ‘t Zunnetje.  
Het geschonken bedrag betrof 636€.

DJ Freddy (Sealand)
Op donderdagnamiddag 14/3 en zaterdagnamiddag 23/3, telkens
van 14u30 tot 17u, kan je in het Forum terecht om een dansje te wagen
of gewoon te genieten van de muziek gedraaid door DJ Freddy.  

Complimentendag
Op vrijdag 1/3 is het Nationale
Complimentendag.  Geef die dag zeker
een complimentje aan iemand en
vergeet daarbij jezelf ook niet!    



Noteer woensdag 20 maart en donderdag 21 maart alvast in de
agenda.  Die dagen gaat de 2de editie door van Lenteprikkels,
dit van 14u30 tot 17u.  Je kan er allerhande cadeautjes kopen of
jezelf verwennen met de zelfgemaakte lekkernijen en / of
prachtige paasdecoraties.  

Lenteprikkels 

Overschakeling zomeruur
In de nacht van zaterdag op zondag (30/31 maart 2024)
schakelen we over van wintertijd (standaardtijd) op zomertijd.
Om juist te zijn: zondagochtend 31 maart 2024 om twee uur 's
ochtends draaien we de klok één uur vooruit, twee uur wordt drie
uur.

Verjaardag vieren in Forum
Heb je een verjaardag te vieren of gelijk welke andere
gelegenheid, dan kan je altijd in ons Forum terecht voor koffie
met taart.  Gelieve deze tijdig te reserveren aan het onthaal.  



Mannenclub: Vlasbloeme van 14u tot 16u
Maandag 4 maart - handboek voor de moderne man

Kaartersclub: het Forum van 14u tot 16u
Maandag 11 maart - de kaartersclub

Quiz: Horizon (3de verdiep) van 14u tot 16u
Maandag 18 maart - quiz ‘t is den ‘oed diet doet!’

’Terug naar toen’-club: Horizon (3de verdiep) van
14u tot 16u
Maandag 25 maart - ‘Ken je deze nog’

Breiclub 'Geef mo sjette': het Forum van 14u15 tot 16u

Dinsdag 5 maart
Dinsdag 12 maart  
Dinsdag 19 maart
Dinsdag 26 maart

Kleuterturnen en - dans: het Forum
 
Donderdag 7 maart: GBS Zonnebloem van 13u30 tot
15u30
Vrijdag 22 maart: VBS De Wijzer van 14u tot 15u

Agenda Clubaanbod



Gouden advies voor de jeugd

De bewoners van de Warande verzamelden rond de periode van Valentijn
in een gesprek over de liefde, hun gouden relatie advies voor de jeugd.
Daarnaast haalden ze mooie herinneringen op aan hun jeugdige dagen en
hun uitgaansleven, de eerste stappen als koppel in het huwelijk én het
starten van een gezin. 
Dit leverde dit resultaat: 



D V C  D E  C O M P A N I E

Ook in de maand februari verveelden we ons niet.  
We hadden dan ook heel wat mooie momenten te beleven de voorbije
maand.  Op 2/2 hadden we onze pannenkoekenbak nav Maria
Lichtmis.  Na de bak, kwam het smullen natuurlijk!  Vervolgens hadden
we ons jaarlijkse carnavalsfeest waarop we ons volop hebben laten
gaan.  En natuurlijk mocht ook Valentijn niet mankeren in ons DVC, we
maakten eigenhandig pareltjes van Valentijnskaartjes.   



D I A L O O G B O X

We hechten veel belang aan jullie mening omdat jullie onze reden
van bestaan zijn! Om jullie in staat te stellen om ideeën, suggesties,
opmerkingen en andere gedachten met ons te delen, introduceren
we de DIALOOG BOX.

WAT?
De dialoog box biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen,
meningen te uiten en discussies te voeren op een opbouwende
manier. 

HOE?
Neem de tijd om je gedachten, ideeën of zorgen op te schrijven en
deponeer deze in de dialoog box. Dit kan gaan over verschillende
thema’s, zoals kwaliteit van zorg, activiteiten, faciliteiten,
communicatie, en nog veel meer. Het belangrijkste is dat jouw
bijdrage waardevol is, ongeacht het onderwerp. 
We moedigen iedereen aan om deel te nemen, want jullie
standpunten en perspectieven zijn van onschatbare waarde voor
ons! Indien je geen persoonlijke respons wenst kan dit anoniem
gebeuren. Wekelijks wordt de box geledigd door de woon en leef
coach Christine en behandeld in functie van de informatie.

WAAR?
De dialoog box hangt naast het bureau van woon en leef coach
Christine

LATEN WE IN DIALOOG GAAN!
Samen streven we ernaar om van ons Zorgcentrum een nog betere
plek te maken voor iedereen.
Bedankt voor jullie betrokkenheid en bijdrage!                             

Hartelijke groet,
Christine Staelens

Woon en leef coach



C R E A  M E T  C A R I N E

Begin maart, hoog tijd om de hartjes van
Valentijn weg te bergen en de

voorjaarsdecoratie uit te halen om de lente in
ons huis te ontvangen.

In de crea zijn we druk in de weer met het
maken van voorjaars- en paasdecoratie voor

de tweede editie van ‘Lenteprikkels’ die
doorgaat op woensdag 20 maart en

donderdag 21 maart in het forum. 

Met servettechniek hebben we een aanbod
kaarsen gemaakt in frisse lentekleuren die

aangeboden worden in het forum. Kom deze
gerust eens bewonderen.



E V E N  T E R U G B L I K K E N

Op 2/2/24 was het op alle afdelingen smullen van heerlijke
pannenkoeken, dit nav Maria Lichtmis. Waar je ook liep doorheen
ons WZC, overal geurde het naar pannenkoeken, met veel liefde
bereid door vrijwilligers, medewerkers én bewoners. 

Nadat de carnavalsstoet van GBS De Zonnebloem op vrijdag 9/2 passeerde,
was het ook onze beurt om carnaval te vieren.   Op elke afdeling werden er in
de week erna carnavalsliedjes gezongen én zetten we onze carnavalshoed op.





Nav Valentijn werd ons Forum omgetoverd tot een
romantisch restaurant.

Ook in de crea bij Steve werd er naarstig geknutseld,
gerestaureerd, geschilderd én gebakken. 






